PERSONAL COACH
ILSE VAN » "KER (28)

TOURDE MET
DAVID GUETTA,
EN BLACK EYED

PEAS,

WERKT MET
TOPSPORTERS,
POLITICI,
CEQES .




“OPGEBLAZEN

bij mij zijn”

Je zou haar de personal coach van de sterren kunnen
noemen, maar zelf vindt ze die beschrijving maar niks.
“TIk werk met ménsen, niet met sterren. Als ik onder de
indruk zou zijn van hun status of ego, zouden ze niet met

me willen werken. David Guetta is een van de normaalste
en meest bescheiden mensen die ik ken.”
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stelt voortdurend kritische

vragen en confronteert je
met je zwakheden. Ze observeert
en analyseert, op het pijnlijke af.
Je wordt er ongemakkelijk van.
ANDILOVE IT. Want je wordt er
alleen maar beter van, van die
trut”, aldus een bekende Vlaamse
reclamemaker op Van Ackers
website. De Brugse personal
coach ziet er nochtans niet uit als
een kreng dat je persoonlijkheid
genadeloos fileert. Ze heeft een
ontwapenende lach, een guitige
blik en straalt gezelligheid uit. Ze
is het type dat mannen onder-
schatten, tot hun eigen scha en
schande. Want in haar achterzak
steekt een hoger diploma of zes
(van orthopedagogie tot drama-
therapie) en haar professioneel
parcours oogt indrukwekkend.
Na een vuurdoop in de bijzondere
Jjeugdzorg, coachte ze al ettelijke
CEO’s, toppolitici, sportlui en ar-
tiesten (namen noemt ze niet
graag, discretie is heilig). Maar
evengoed gewone mensen die het
moeilijk hebben om hun carriére
te combineren met hun gezin. Het
voorbije jaar toerde ze de planeet
rond als coach van’s werelds
hotste dj David Guetta. Soit, Ilse
is het soort vrouw waar wij graag
eens een warme choco mee gaan
drinken.

‘ ‘ l Ise van Acker is een trut. Ze

BMX’en met CEO’s

Waarom hebben mensen een
personal coach nodig?

ILSE VAN ACKER: “Omdat
praten met je dichte omgeving
niet altijd helpt. Van vrienden en
familie krijg je geen objectieve
mening. De meeste mensen waar
ik mee werk, staan sterk in hun
schoenen. Ze denken veel na, zijn
vaak 100% met hun werk of pas-
sie bezig en vinden het leuk om
een klankbord en sparringpartner
te vinden die hen helpt om blinde
vlekken op te sporen en zaken in
perspectiefte plaatsen. Toch
blijft naar een personal coach
gaan taboe in Belgié. Het wordt
nog altijd gezien als hulp vragen.
In Amerika is het een statussym-
bool. Daar ben je hot als je een
coach hebt.”

Je website heet ‘coach, no
couch’. Waarom?

VAN ACKER: “Tk ben geen the-
rapeut bij wie je een uurtje op de
zetel mag gaan liggen om te ver-
tellen. Ik trek de mensen graag uit
hun comfortzone. Waarom zou je
in een bureau afspreken als je
evengoed op een koude winterdag
gezellig een koffie kunt gaan drin-
ken?Ik verras hen graag: een ses-
sie op het dak van een tophotel,
bmx’en met een CEO. Originali-
teit is belangrijk om hen een an-

der perspectief'te bieden. Ik kies
activiteiten waarvan ik weet dat
ze moeilijk gaan zijn voor die per-
soon. Metiemand die graag
mountainbiket ga ik niet bmx’en.
Dat doe ik bij voorkeur met ie-
mand die nog voor we onze uit-
rusting aan hebben al drie keer
gezegd heeft: “Wat als mensen mij
zo zien? En wat als ik val? Allez,
ik kan toch zo’n belachelijk pak
niet aantrekken?!’ Dan confron-
teer ik hen met die onzekerheid.
‘Je gaat oerhard door het leven,
maar als je even het commando
moet afgeven en ik je vraag om op
een crossfiets te rijden, sla je tilt.
»Ik doe graag gewone dingen
met mensen die het gewend zijn
om uit een helikopter te springen
en een berg afte skién. Een
steenrijke topmanager heeft van
mij ooit een tent gekregen voor
zijn verjaardag. En hij moest be-
loven dat hij er effectief mee zou
gaan kamperen. Eerst zag hij het
niet zitten, maar hij heeft het toch
gedaan, samen met een vriend.
Achteraf schreefhij er een brief
over. Het was een van de beste er-
varingen uit zijn leven. Hij was
even uit zijn jachtige luxebubbel
gestapt, had z'n eigen potje ge-
kookt op een vuurtje en van de
natuur genoten. Ik vind het fijn
om mensen door het schenken
van een ervaring te doen naden-
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EGO’S moeten niet

ken over zichzelf.

Als je hen vraagt hoe lang het ge-
leden is dat ze nog een kick heb-
ben gevoeld op het werk, is het
antwoord soms heel triestig. En
toch steken ze daar al hun energie
in. Klopt dat nog wel, vraag ik
dan.”

Undercover bij
Guetta

VAN ACKER: “Tk werk met een
aantal jonge artiesten. Die verdie-
nen veel geld, reizen de wereld af,
slapen in de duurste hotels, wor-
denmet chique limo’s afgehaald...
Op het podium leven ze in een
roes en genieten ze van de inter-
actie met de dolle massa. Na hun
set staan ze buiten, alleen, en nie-
mand herkent hen nog. Die gasten
komen meestal uit heel normale
gezinnen. Als zij thuiskomen en
hun ouders vragen om te vertel-
len, weten ze gewoon niet waar te
beginnen. En elke vrouw die ze
ontmoeten, is mogelijk alleen
maar geinteresseerd in hun bling-
blingwereld. Een van die gasten
reageerde verbaasd toen ik zijn
nummer in mijn gsm zette. Jij
bent de eerste die mijn echte
naam noteert en niet mijn ster-
rennaam’, zei hij. Voor mij is dat
normaal. Ik ben geinteresseerd in
de mens achter de artiest. Zij voe-
len een grote vorm van isolatie en
eenzaamheid, zeker als ze pijlsnel
de hoogte in zijn geschoten. Als je
met een privéjet vliegt en drie
landen in twee dagen aandoet, is
het moeilijk om het nog allemaal
te vatten.”

Er wordt wel eens gezegd dat
ze de voeling met de realiteit
kwijt raken. Beseffen ze dat zelf
ook?

VAN ACKER: “Degenen waar ik
mee gewerkt heb, konden zich
nog vrij goed afsluiten van hun
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in staat: ‘We miss your face’ Daar
moet je tegen kunnen, hé. Je kan
moeilijk de felle madame uithan-
gen en dan als een seut reageren
als het over zoiets gaat.”
Waarom ben je gestopt?

VAN ACKER: “Omdat ik al dat
reizen beu was. Mijn opdracht
was klaar en ik wilde een aantal
dingen die ik had geleerd in Belgié
gaan uittesten. Het management
heeft me nog gevraagd om vanop
het bureau Guetta’s pr- en pers-
activiteiten te regelen, maar dan
moest ik in Londen gaan wonen.

VAN ACKER: “Na mijn studies
ben ik aan de slag gegaan in een
centrum voor bijzondere jeugd-
zorg in Brugge. Jongeren met ge-
dragsproblemen: de ideale leer-
school. In de eerste week dat ik
daar werkte, dreigde een beer van
een gast me te slaan. Hij was zijn
vuisten aan het ballen en stond op
ontploffen. Tk verging van de
schrik. ‘Oké, zei ik, ‘stel dat je nu
slaat en ik val bewusteloos op de
vloer. (vol drama) Wat ga je dan
déén?! Wat zijn de gevolgen daar-
van! Heb je daar een plan voor?’

“Ik leer topsporters om de laatste
druppel uit dat ene glas wijn te
halen. Zo leren ze focussen op wat
Ze mogen, niet op wat ze moeten.”

Ik vond die tour fantastisch, maar
ik sluit zoiets ook graag af. Som-
mige ervaringen moet je uniek en
eenmalig houden.”

Ego-afbraak

Mensen die al met jou gewerkt
hebben, noemen je een sweet
bitch. Zeg jij keihard de waar-
heid?

VAN ACKER: “Nee, ik stel zoda-
nige vragen dat mensen zelfin-
zien hoe het zit. Ze moeten dat
ook niet toegeven. Het gaat er niet
om wie gelijk heeft.”

Is het niet intimiderend voor je
omgeving dat jij z6 door
mensen heen kijkt?

VAN ACKER: “Ik laat veel din-
gen gewoon passeren. Soms vra-
gen ze me: ‘Allez, coach mij eens!’
In 99% van de gevallen ga ik daar
niet op in. Maar ik observeer wel
constant. Moest ik hier niet met
jouzitten, had ik allang naar dat
koppel achter ons zitten loeren
om te zien hoe zij tegen elkaar
praten en met hun kinderen om-
gaan, wat de ene doet als de an-
dere naar het toilet gaat... Dat
boeit mij enorm. Ik ben opge-
groeid met een doofstomme
broer. Dan leer je vanzelfletten
op lichaamstaal”

Hoe ben je begonnen met
personal coaching?

Die reactie had hij totaal niet ver-
wacht. Daardoor werd hij gecon-
fronteerd met de gevolgen van
zijn daden en besloot hij het toch
maar zo te laten. Nadien heb ik
met hem een band kunnen op-
bouwen.

»Ook met hun ouders was het
contact kostbaar en precair. Met
één ondoordachte uitspraak kon
je hun medewerking verliezen.
Ik was nog niet lang bezig toen ik
een vader probeerde uit te leggen
dat de gesprekken in de instel-
ling konden plaatsvinden, maar
ook bij hem thuis. ‘Gij komt he-
lemédal niet bij mij thuis op ge-
sprek!’ riep hij. Als je daar als een
trutje tegenin gaat en zegt dat
het zo nu eenmaal werkt, ben je
hem kwijt. ‘Je hebt gelijk’, zei ik.
‘Als jij beslist dat ik er niet in
kom, zal het zo zijn.’ Dat gaf hem
hetidee dat ik hem snapte. Drie
maanden later zat ik bij hem
thuis. En een jaar later kreeg ik
een teddybeer met ‘You're very
special’ op. (lacht) Dat was ook
een beer. Hij droeg altijd zo'n le-
ren jas met flarden aan. Ik zei dat
hij mensen angst inboezemde
met zijn ruige uiterlijk. Als iets
hem niet zinde, gebruikte hij dat
als wapen. Dan bonkte hij op tafel
en werden mensen bang. Na een
tijd hebben we besloten dat het
ook op een andere manier kon.”

. Zijn er mensen bij wie je

coaching niet pakt?

VAN ACKER: “Er zijn er bij wie
jevoelt dat ze een ander soort
hulp nodig hebben. Zwaar getrau-
matiseerde mensen, verslaafden,
die verwijs ik door. Ik ben vooraf
heel selectief. Het moet klikken.
Naar een coach gaan is niet zo-
maar geld op tafel leggen, je ver-
haal vertellen en verwachten dat
ik alles ga oplossen. Je moet be-
reid zijn om jezelfin vraag te stel-
len en echt iets te veranderen.
Een CEO belde mij ooit om te
vragen of ik hem wilde coachen.
Het mocht zoveel kosten als ik
wou, maar hij kon niet met de
auto komen, want hij was zijn rij-
bewijs kwijt wegens schandalig
hard rijden. Tk weigerde. Daar be-
greep hij niks van: ‘Een goed beta-
lende klant weiger je toch niet?’
Een maand later belde hij terug
om te zeggen dat hij nog maxi-
mum 160 reed. ‘Bel maar als je
120 rijdt’, zei ik. Zulke mannen
komen wel terug, maar dan is er
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al veel ballast weg. De afbraak van
hun ego, dat moeten ze zelf doen,
daar hoef ik echt niet bij te zijn.
Dat is alleen maar geld- en tijd-
verspilling.”

Je werkt ook veel met topspor-
ters. Wat doe je met hen?

VAN ACKER: “Bij hen staat al-
tijd alles in het teken van hun
prestaties. Ik probeer voorbij de
sporter te gaan en te focussen op
de mens.”

Veldrijder Niels Albert deed
vroeger ondoordachte uit-
spraken en reageerde soms
gefrustreerd. In de aanloop naar
het WK was hij de rust zelve en
zei hij dat hij vooral wakker lag
van de videogame waarin hij
zichzelf had vastgespeeld. Het
lijkt me duidelijk dat hij naar
iemand zoals jij gaat.

VAN ACKER: “Daar ga ik geen ja
of nee op antwoorden. (lacht) Het
klopt wel dat ik topsporters help
om mentaal sterker te worden,
beter te focussen en om te gaan
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Personal coach lise Van Acker

sterrenstatus. Je ziet die geéxplo-
deerde ego’s vooral bij mensen die
vanuit het niets heel hot zijn ge-
worden in Belgié. De echte top-
pers hebben dat niet. Ik ben er
enorm van geschrokken hoe ge-
woon David Guetta is. Ongelofe-
lijk! We moesten hem aansporen

ervoor te zorgen dat dat zo ge-
woon en veilig mogelijk kon ver-
lopen.”

Hoe ben je in zijn entourage
beland?

VAN ACKER: “Ere wie ere toe-
komt: Michel Lenaerts (de mana-
ger van Milk Inc.; red.) had me in

/4 \ i
“De eerste keer dat David Guetta vroeg wie ik was, antwoordde ik 8
verontwaardigd: ‘Dat vraag ik toch ook niet aan jou’?! JE

om meer dan vier cola’s te vragen
op zijn hospitality rider. (verzoek-
lijst van een artiest; red.) Hijis
ook enorm gefocust op zijn mu-
ziek, zijn passie.’s Avonds valt hij
in slaap met zijn koptelefoon op.
Wat er rondom hem gebeurt, in-
teresseert hem niet. Hij is niet be-
zig met welke auto, welk horloge
en welke kleren hij moet hebben.
Alleen de muziek telt. Maar het
succes heeft zijn leven wel enorm
veranderd. Hij wil nog graag zon-
der bodyguards rondlopen en zo
normaal mogelijk zijn. Maar voor
zijn veiligheid kan dat niet. De pa-
radox is: hoe meer mensen jebe-
geleiden, hoe meer dat gevoel van
onveiligheid wordt gecreserd. Je
kan wel even een praatje slaan
met fans of handtekeningen uit-
delen, maar je mag nergens te
lang blijven staan, want dan zou
eriemand je arm kunnen vastgrij-
pen of je proberen te omhelzen.
Daarom kiest de entourage
meestal voor de gemakkelijk-
heidsoplossing. Als hun artiest
buitenkomt, staat de auto voor de
deur, zodat hij meteen kan ver-
trekken en het gedoe vermijdt.
Hetis aan hemzelf om die be-
schermingslaag tegen de massa te
doorprikken. Guetta wilde soms
onbeschermd in een bar iets gaan
drinken. Dan was het aan ons om
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contact gebracht met zijn agent.
We spraken af dat ik alles zou
meelopen, maar undercover! Tk
was een vast lid van de crew,
vloog mee de wereld rond, ging
mee naar optredens, sliep 2 uur
per nacht zoals iedereen, maar
niemand wist wat mijn beroep ei-
genlijk was. Tk moest ervoor zor-
gen dat hij, zijn vrouw, zijn zoon
Elvis én de rest van de crew zich
goed voelden. De hele ketting
moest gesmeerd lopen en ik
moest oog hebben voor elke scha-
kel. Met mijn achtergrond zie ik
het wanneer iemand zich niet
lekker voelt.

»De eerste keer dat we Guetta
gingen ophalen op de luchtha-
ven, sprak iemand mij aan:

‘Hey, ben jij die bekende uit die
tv-serie?!’ Ik zei al grappend:
(half zingend) Ts she really pretty?
Then it's me-eee!” Dat vond Guetta
te gek. De eerste weken heb ik
hem niet verteld wat ik daar deed
endat intrigeerde hem. Als hij
vroeg wie ik was, zei ik dat ik dat
toch ook niet aan hém vroeg!
(lacht) Tthink you are a secret
agent of the CIA’, zei hij dan. Na
een optreden kwam hij van het
podium met een T-shirt waarop
‘Fuckme, I'm famous’ stond. They
will only fuck you because you're
famous, you know that, don’t you?i
vroeg ik. De hele crew schrok zich

rot, maar hij kon erom lachen.
Een andere keer gafhij me een
compliment omdat ik toffe snea-
kers aanhad. Tk heb ze al § jaar,
wil je eens ruiken?” antwoordde
ik. Niemand deed zo tegen hem.
Hijvond het tof dat ik heel ge-
woon met hem omging, met res-
pect, maar zonder de gebruike-
lijke adoratie. Ik zou me ook heel
raarvoelen als ik iemand als een
ster moest behandelen. Ego’s of
sterrenstatussen maken op mij
weinig indruk. De meesten
herkén ik ook gewoon niet. Tij-
dens een van Guetta’s optredens
in Las Vegas stond er veel te veel
volk rond zijn draaitafel. Tk zag
dat hij nerveus werd en stuurde
iedereen weg, inclusief Will.i.am
en P. Diddy. ‘Gij met uw wit pak,
wegwezen’, zei ik tegen Will.i.am.
Wat later vroeg Guetta waar hij
was. ‘William? Ken ik niet’, zei
ik. ‘Die met zijn wit pak! Tk ben
hem dan maar terug gaan halen.
Hij kon ermee lachen. Zoiets fas-
cineert die mannen, hé. De derde
keer dat ik Will zag, gaf hij zijn
nummer en wilde hij dat ik hem
ook coachte.

“Tk heb ook een keer moeilijk ge-
daan tegen een bekende rapper
vol tattoos, Flo Rida. Hij zou sa-
men met Guetta optreden en had
drie extra toegangskaarten gekre-
gen. Hij arriveerde in een bela-

ik niks over zeggen.”
Zou je iemand kunnen coachen
als Noel Gallagher, Snoop Dogg
of Axl Rose? Mannen met een
gigantisch ego?
VAN ACKER: “Meestal is zo'n
ego niet meer dan een pose. Dan
is het leuk om dat te doorbreken.
Maar als het echt is: liever niet.”
Pikte iedereen in het team het
dat daar plots een vrouw met
veel noten op haar zang kwam
tussen lopen?
VAN ACKER: “Ze droegen mij
op handen! Dat waren bijna alle-
maal beren van venten. Produc-
tiecrew, securitymannen, licht-
en geluidsingenieurs, allemaal in
het zwart gekleed. Daar kwam ik
dan tussen huppelen in een wijde
hawaishort met blote vrouwen
op. (lacht) Tk was een soort moe-
derfiguur voor hen. Ik bracht hen
eten en koffie als ze urenlang bui-
ten moesten staan en stelde voor
om niet te veel te drinken als we
een zware dag hadden. Omge-
keerd zorgden die gasten ook su-
pergoed voor mij. Ik heb niet één
keer mijn koffer moeten dragen.
»We maakten altijd onnozele
weddenschappen. Ik heb nog ge-
wed dat ik tegen het einde van de
tour de nagels van een van die
ruige beren zou mogen lakken.
Niemand geloofde me. Dus deed
ik er nog een schep bovenop:

“Guetta’s roadies waren beren van
venten. Bij één van hen heb ik de
nagels mogen lakken. Een gewon-
nen weddenschap...”

chelijk lage sportkar, met een
horde van 30 man in Zijn zog. T’ ve
got some chicks with me’, zei hij. Ik
zeg: ‘Fantastisch! We hebben een
speciale plaats voor jouw grieten.
Dédr op de parking’ Dat Zijn man-
nendie anders de hele tent leeg-
zuipen en de boel afbreken, he. Je
moet hen wat intomen, want Zij
maken ook mee het imago van
Guetta.”

Heb je Fergie van de Black Eyed
Peas ook gecoacht?

VAN ACKER: “Ik heb nog ande-
re sterren gecoacht, maar daar ga

‘Wedden dat ik bij zijn kameraad
een gezichtsbehandeling met
cremes ga mogen doen? Het luk-
te! Alheb ik het hem wel op het
foute moment voorgesteld. Die
gasten waren net over mooie es-
cortes en spectaculaire pornosce-
nes aan het babbelen. Echt gor-
tige praat. Ik kwam binnen en zei-
‘Bernie, it’s time for your faciall’
(lacht) Tk voelde meteen dat mijn
timing fout zat. I give you 130 for
that! lachte er één. Er gaat geen
week voorbij of ik krijg van ie-
mand van de crew een mail waar-



