lk help mensen

de beste
versie van

zichzelf
te worden

Zelfvertrouwen geeft je een bepaalde glow, waardoor je er vanzelf mooier uitziet,
Het loont dus de moeite om te investeren in jezelf. Ad, llse en Sil kunnen erover
Mmeepraten: zij geven vrouwen een make-over en dat is een erg dankbare job!

Fantastisch nieuws, ladies. Recent onderzoek Omdat je er zélf gelukkig van wordt. Door je
wees uit dat mannen bij vrouwen vooral op zoek  mooi te maken voel je je beter in je vel en dat zie
zijn naar humor (82%), uitstraling (68%) en Jje. Met meer zelfvertrouwen zie je er vanzelf
spontaniteit (63%). Een aantrekkelijk uiterlijk mooier en vooral aantrekkelijker uit. Visagiste

komt op de vijfde plaats. Mannen oppervlakkig?  Ad, mental coach Ilse en personal shopper Sil
Niet dus! Hoe komt het dan dat we zo veel geld  weten dat schoonheid vanbinnen zit. Maar ze
uitgeven aan de juiste BB-cream of dat ene weten ook héél goed hoe ze die naar buiten
Jjurkje dat je figuur zo mooi uit laat komen? kunnen halen. Wat zij doen, is zo veel meer dan
Waarom gaan we naar de kapper die net iets te dat laagje make-up, die nieuwe outfit of die
duur is, maar een miracle worker is met Jehaar?  portie peptalk.
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Die bedrogen vrouw die niet
uit haar slachtofferrol raakte, is

na de coaching téch weer voor
de liefde gegaan. Geweldig.

lise Van Acker werkt bij Coach no
Couch, coachnocouch.be.

Mental coach llse (29) geeft
vrouwen dat duwtje in de
juiste richting

“In mijn job als mental coach help ik
mensen hun zelfzekere uitstraling

- opnieuw - te vinden. Dat houdt veel
meer in dan een peptalk. Het is als
een gesprek onder vriendinnen en
vriendinnen liegen niet. Ik zeg waar
het op staat en waaraan ze moeten
werken. Mijn allereerste vraag is
steeds dezelfde: ‘Wanneer was je het
gelukkigst? En wat deed je toen of
hoe was je toen?” Want vaak is het
niet zo heel moeilijk om je leven om
te gooien en je opnieuw zo te voelen.
Je moet gewoon heel even dat duwtje
in de juiste richting krijgen. Achteraf
ben je niet alleen gelukkiger, je
straalt het ook uit. Dat is mijn job,
om daarbij te helpen. En het is super
wanneer dat lukt. Ik heb eens een
bedrogen vrouw geholpen die totaal
niet meer wist hoe ze uit haar
slachtofferrol moest komen. Dat ik
haar de zekerheid kon teruggeven om
toch nog eens die sprong te wagen en
voor de liefde te gaan, geeft me
ongelofelijk veel voldoening. Je kan
mijn werk eigenlijk nog het best
vergelijken met een gezond dieet.

De omgeving merkt dat je er beter
uitzien en straalt, maar ze kunnen
niet zo direct zeggen wat er nu juist
veranderd is. Het is mijn doel om
mensen de beste versie van zichzelf
laten zijn, zonder een extreme
persoonlijkheidsswitch. Dat is dé
manier om die herwonnen
zelfzekerheid vast te houden.
Zelfzekere en gelukkige mensen zijn
mooie mensen, daar geloof ik heilig
in. Probeer dus de fun in je leven
terug te vinden en vooral: doe eens
iets voor jezelf!”
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