Personal development coach ILSE VAN ACKER (26) gidst mensen naar een beter leven

‘In het leven kan 1edereen
en beetje coaching gebruiken

p bezoek bij een personal
development coach. We had-
den zo onze vooroordelen.
Ook al noemt Ilse Van Acker
zichzelf “coach no couch’,
: toch hadden we verwacht
ontvangen te worden door een zweverige
tante, een soort tweelingzus van Ingeborg.
Het ging anders. Van Acker blijkt een jonge,
energieke en nuchtere West-Vlaamse, die
evenveel met een klassieke therapeute te
maken heeft als Nicole & Hugo met Led
Zeppelin, en ons zoveel vertrouwen inboe-
zemt datwe na hetinterview spontaan over
de relatie met onze moeder beginnen. Ze is
ook de eerste om toe te geven dat de term
‘personal development coach’ een stuk
zwaarwichtiger klinkt dan wat zij tracht te
doen. “Een coach: het klinkt zo Amerikaans
en competitiegericht, hé. En toch is coach-
ing wat ik doe. Niemand kijkt raar op als
een sportman het over zijn coach heeft,
waarom dan wel als een zakenman zegt dat
hij gecoacht wordt ? In het leven kan ieder-
een een beetje coaching gebruiken.”

Aan namedropping doet Van Acker niet,
maar op haar website, in het luik ‘quotes),
spotten we namen als fotograaf Peter
Hurley, muziekmanager Dirk De Jonge,
reclameman Jens Mortier, het ‘hoofd strate-
gische planning’ van Walt Disney en een
aantal modellen in Londen. “Ik coach ver-
schillende soorten mensen”, zegt Van
Acker. “Erzitten ook huismoeders en kinde-
ren bij, om maar iets te zeggen. Of ik ooit
geintimideerd ben door iemands hoge
functie? Nooit. Vaak weet ik ook pas na een
eerste ontmoeting wie ik precies voor me
heb gehad. Dat helpt (lacht).”

Wat is coaching precies?

“Mijn cliénten hebben meestal genoeg
mensen om mee te praten. Maar het pro-
bleem is dat niemand van die mensen
objectief is. Het is een typisch probleem bij
personen die succesvol zijn. Als het niet
goed met hen gaat, kunnen zij dat moeilijk
kwijt aan hun werknemers, omdat die in
paniek zouden raken, en vaak ook niet aan
vrienden of familie, omdat zij geen objec-
tief oordeel kunnen of durven geven.

“Vaak praat ik ook met de partner, de kin-
deren of de vrienden van de cliént. Ik ben
daar niet bang voor. Als een vrouw naar mij
toe komt en me zegt: Ik denk dat ik een
slechte mama ben’, dan vraag ik of ik haar
en haar kind eens mag observeren samen.
Als dat mag, dan stel ik dat kind gewoon de
vraag. Subtiel natuurlijk. Als dat kind dan
zegt: ‘Nee, ik vind mama fantastisch. Ik kan
altijd bij haar terecht’, dan heeft dat zoveel
meer effect dan als ik haar dat zou zeggen.

“Soms willen cliénten ook gewoon ont-
dekken wat de volgende stap in hun carrié-
re zou kunnen zijn en hoe ze die stap kun-
nen zetten zonder te moeten inboeten op
andere terreinen, zoals hun sociaal leven of
hun gezin. Dan is het een kwestie van alle

terreinen in evenwicht te brengen.

Eigenlijk heeft een mens niet zoveel nodig
om opnieuw op weg te kunnen. Het enige
watik doe, isiemand met andere ogen naar
zijn leven laten kijken.”

Hoe doe je dat?

“Ik geef nooit concrete tips, maar altijd
challenges, uitdagingen. Vandaar dat mijn
aanpak vaak succesvolle mensen aan-
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lise Van Acker werkt volgens vier formules: expe-
rience coaching (twee sessies en profilering), cre-
dit coaching (volgens het principe ‘wanneer je
coaching nodig hebt’), exclusive coaching (een
systematische samenwerking gedurende drie
maanden) en intensive coaching (een twee- tot
zevendaagse sabbatical op locatie in binnen- of
buitenland). Het tarief verschilt van formule tot
formule, maar komt volgens Van Acker neer op
gemiddeld 65 euro per uur. (s1)
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, maar ze speelt een belangrijke rol in het
leven van heel wat kleine en grote namen. De Brugse Ilse Van Acker
is personal development coach. Ook - en vooral - voor mensen die

Is ze de woorden ‘therapie’ of ‘psycholoog’

nog maar horen. ‘Het is ongelooflijk wat een mens mentaal kan
bereiken. Ik blijf daar versteld van staan.’

spreekt. Zij zijn steeds op zoek naar een
nieuwe uitdaging.”

Het verschil met therapie is groot, zo
blijkt. “Ik ben zelf een paar keer naar een
psychologe geweest. Ik wilde weten wat het
verschil was met wat ik doe. Ikhad een hele
goede psychologe, maar de manier van
werken lag me niet. Alleen al het feit dat
vastgelegd werd hoe lang een sessie mag
duren. Na 55 minuten kreeg ik te horen:

‘Oké, het wordt stilaan tijd om af te ronden’
en steeds kwam ik buiten met een gevoel
van leegte. Ik had zoveel verteld, maar wist
nog steeds niet hoe ik concrete problemen
moest aanpakken. Het ‘en nu?- gevoel, zeg
maar. Ik zet nooit een tijdlimiet op afspra-
ken. Mijn cliénten gaan pas weg als ze het
gevoel hebben: ‘Hier heb ik wat aan.' Ik
werk ook snel naar resultaat toe.
“Ikspreekmet mijn cliénten wel over hun

Caroline* (44), cliénte bij llse Van Acker:
‘lIse heeft me een ander perspectief op het leven gegeven’

Ik ben heel cynisch en heb
een hekel aan elk beroep dat
begint met psy- (lacht). Maar
het was mijn ex-man, die er het-
zelfde idee op nahoudt, die me
aanraadde lIse te consulteren.
De opvoeding van onze zoon
liep stroef en ik zat vast in een
job waarin ik niet gelukkig was.
lise heeft me geholpen, spelen-
derwijs haast. Ze heeft me doen
beseffen dat ik me in mijn job

vrouwtje dat alles aandurfde.
Mijn motto was: /’ve seen it all.
Niet dus. lise heeft me doen
inzien dat ik iets anders wilde in
het leven en heeft me klaarge-
stoomd voor mijn huidige job in
een muziekmanagementbureau.
Hoe ze dat doet? Niks zwaar-
wichtigs, hoor. Met gesprekken
en spelletjes. lise heeft een heel
systeem met constructies en
blokken, maar ook een rollen-

“Voor ik naar lise ging, voelde
ik me redelijk slecht. Terrasjes-
tijd was de hel voor mij. lise
heeft me geleerd weer naar bui-
ten te komen. Ze heeft me een
ander perspectief op het leven
gegeven, gewoon door me te
observeren en eerlijk met mij te
zijn. Vroeger kon ik, als ik terug-
dacht aan pijnlijke of hatelijke
opmerkingen die mensen ooit
hadden gemaakt, dat haast

trouwen snel weer opgebouwd.
Ze heeft me met haar overvioed
aan energie zelf weer energie
gegeven.

“Waarom ik anoniem wil blij-
ven? Omdat niet iedereen hoeft
te weten dat ik een personal

_ development coach heb. Weini-

gen weten ook wat dat is. Het is
net een deel van coaching dat
mensen in je omgeving wel
merken dat er iets veranderd is,

NS IR PSS S O Y I

DOOR SARAH THEERLYNCK

verleden, maar daar ligt de klemtoon niet
op. Het hoeft allemaal niet zo zwaar op de
hand te zijn. Het mag ook gewoon gezellig
zijn. Ik ga regelmatig met cliénten een ter-
rasje doen. Of naar een feest, maar dan wel
om te observeren. Na zo'n uitstap bespreek
ik zijn of haar gedrag tot in de kleinste
details. ‘Waarom deed je dat?’ ‘Waarom
gedroeg je je toen zo?'

“Vaak komen mensen naar me toe omdat
ze het moeilijk hebben met hun status of
imago. In Londen heb ik met modellen
gewerkt die het moeilijk hadden met de
kloof tussen wie ze waren op de catwalk-de
vrouw die iedereen wil zijn-en wie ze in het
gewone leven waren. Hetzijn kleine dingen
die veel te betekenen hebben, maar die je
ook makkelijk kunt veranderen. (stilte)Het
is ongelooflijk wat een mens mentaal kan
bereiken. Ik blijf daar versteld van staan.”

Je werkt ook in Het Anker in Brugge,
waar je kinderen met gedrags- of
emotionele stoornissen en hun ouders
begeleidt, en aan de hogeschool IPSOC
in Kortrijk, waar je lesgeeft. Je begon
je carriere in de bijzondere jeugdzorg.
Dat lijkt haast schizofreen.
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“Mijn ervaring in de bijzondere
zorg helpt me ook als coach. Op et
mijn eerste dagen stage stond iemar
polsen over te snijden. Om maar te z¢
ikhebalheteenenhetandergezien.'
het begin van mijn carriére heb ik g
snel met de dingen om te gaan, situa
te schatten en die meteen aan te pakl

Hoe ben je precies coach geworde

“Toen ik studeerde in Londen, raakt
een receptie in een diep gesprek v
keld met een meneer. Na afloop zei
moet personal development coacl
den. Ik wist niet wat coaching was,
toen hij het me uitlegde, zag ik het ix
zitten. Nadien bleek hij een bekend ie
tezijn én de ideale mond-tot-mondre
voor mijn coachingsessies. Voor ik he
belandde ik achter de catwalk om ee
modellen te coachen.”

ILSE VAN ACKER:

Eigenlijk heeft een men

niet zoveel nodig om
opnieuw op weg

te kunnen. Hetenige
wat ik doe,isiemand m
anderé ogen naar zijn
leven laten kijken

Het is één ding om als coach te wt
in Londen en New York - waar het
fenomeen relatief ingeburgerd is
maar om ook in het nuchtere en
behoudsgezinde Vlaanderen clién
te vinden, dat zal toch nog iets an
zijn. Toch ging je een dik jaar gele
in Antwerpen en Oostkamp met
coaching van start.

“Mijn ontmoeting met Jens Mor
bepalend geweest. Voor een onde
moest ik hem interviewen. Het klikte
zodat we lang hebben gebabbeld. |
gescheiden en zijn ex is al lang ziek,
door zijn dochter Cato fulltime bij h
Voltijds papa zijn en voltijds reclamer
bij een succesvol bureau: het is geei
voudige combinatie. Hij wilde graag
Cato zou ontmoeten en ‘een gespre
hebben met haar’. Ikheb hem toen m
gezegd: ‘Een gesprek? Dat doe ik niet.
haar wel eens een namiddag mee o
stap nemen.” Dat hebben we uitein
gedaan en nadien heb ik hem een
doorgestuurd met mijn analyse. Hij
me meteen. ‘Nog nooit heb ik de ding
eerlijk en duidelijk verwoord gezie
hij. ‘Tenzij dan in mijn eigen teksten.
en blijft een reclamemaker (lacht). E
voor mij heeft hij reclame gemaa
vrienden en kennissen. Hij gelooft ir
aparte aanpak.”

Misschien is je eerlijkheid wel je g
ste troef?

“Ik durf uitdagen. Ik durf confron
Vaak ben ik een sweet bitch, maar da
een die met haar lastige vragen en e
opmerkingen de mensen vooruithe.
heb het met mijn cliénten vaak over
en over hoe geluk niet hetzelfde is al
fectie. Op dat vlak ben ik voor mijn cli
inderdaad een goed voorbeeld. Ik dot
derd dingen goed, maar ook honder
gen verkeerd. Koken of planten verzc
in al die dingen ben ik een vliegende
Ik kan zelfs geen goudvis in leven ho
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